Zondag 26 mei 2024

voorganger ds. Ron Lafeber
organist Frederik de Vries
ouderling Tseard Kuperus
lector Janke Veldkamp

de schaamte voorbij...

welkom - de paaskaars wordt aangestoken

zingen Ps. 119 : 40, 64, 66

we worden stil voor God
bemoediging en groet

zingen lied 303

Kyriégebed

zingen Gloria lied 867

gebed om de leiding van de Heilige Geest
schriftlezing Ps. 57 : 1-6

youtube ik wens jou - Trinity
schriftlezing Ps. 57 : 7-12

zingen met youtube Opw. 733
verkondiging

youtube met hart en ziel -
Rikkert Zuiderveld

Bauke Deelstra vertelt iets over het

zendingswerk van hem en zijn vrouw Evie in

Albanié
gebeden
inzameling van de gaven

1° voor Albanié
2° voor Ontmoetingskerk

slotlied lied 228 uit bundel

‘liederen in gewone taal’- Reinier Kleijer

(melodie: Lied 769

(‘eens als de bazuinen klinken)

1. Dankbaar zijn wij voor het leven
dat aan ons is toevertrouwd;

— elke dag aan ons gegeven

als geschenk van God beschouwd.
Want daarmee lijkt het soms even:
Hemel die de aarde dauwt.

2. Laten we het goede vieren,
dat wat mensen mensen maakt;
laten we Gods schepping sieren
en het zien als onze taak

om van harte Hem te dienen:
Hemel die de aarde raakt.

3. Laten wij van hier vertrekken
met Gods zegen toegerust.
Dat wij dat op alle plekken
waar wij komen heel bewust
en voluit elkaar verstrekken:
Hemel die de aarde kust.

zegen


https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes
https://www.youtube.com/watch?v=Ey0RfThDf1w

