Overstapdienst 2 juni 2024

voorganger ds Ron Lafeber
organist Frederik de Vries
ouderling Bonny Wouda

thema : rot(s)stenen !

Jinthe Posthumus en Tys Stornebrink
stappen over en nemen afscheid van de
kinderdienst

welkom - de paaskaars wordt aangestoken
zingen lied 288

we worden stil voor God
bemoediging en groet

zingen lied 18 uit Geroepen om te zingen
Bijeengeroepen uit onze huizen

elk met zijn eigen levenslied

Zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet

wij willen zingen van alle dingen

roepen uit donker, roepen om leven
roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven
samen te leven in zijn gloria

Bijeengekomen, woord in ons midden
samen zijn wij hier in Gods huis

kleinen en groten, niemand verstoten :
voor wie God zoekt is hier een thuis
bidden en danken, stilte en klanken
met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer : Jezus is Heer !
jong en oud samen zingen nu '‘amen’
God in ons midden, verhoor ons bidden
heel uw gemeente zingt : Halleluja !

gebed

lezing uit Bijbel in gewone taal
1 Petr. 2:1-5 [Jinthe]
1 Petr. 2: 6-10 [Tys]

zingen lied 971

steentjes worden opgehaald
verkondiging

zingen youtube samen - Elly&Rikkert
Jinthe en Tys stappen over :

- foto’s

- afscheid van de kinderdienst [ leiding ]
- woord van ouders

- woord van ouderling

zingen met youtube ik wens jou - Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol
met brood

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te
bestaan

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind
refrein (2x) :

Een muur voor de wind

En een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dicht bij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je
kent

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft

In elk van de seizoenen dat je leeft

refrein (2x)

Ik bescherm je voor de wind en vind voor
jou een schuilplaats

In de nacht maak ik een vuur, want dan
word jij niet bang

In het donker loop ik naast je als een trouwe
engel

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven
lang

gebeden

inzameling van de gaven
1° voor Lilianefonds
2° voor Ontmoetingskerk

zingen lied 928 Joh. de Heer

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar
aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk
wilt u daaraan geven , daar bent u Gods
kerk

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden, samen met elkaar
neem van hier uit vrede, vrede mee naar
huis

dan is vanaf heden Christus bij u thuis

ga nu heen in vrede, ga en maak het waar

zegen


https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc
https://www.youtube.com/watch?v=RW4BN3sSRt4
https://www.youtube.com/watch?v=MVL7j0VlNLc
https://www.youtube.com/watch?v=yuvwwUMy3K4
https://www.youtube.com/watch?v=r2TgPqTsg_M
https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo
https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw

