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nog steeds verliefd ?

welkom - de paaskaars wordt aangestoken

zingen Ps. 146 : 1, 3

we worden stil voor God

bemoediging en groet

zingen lied 223 : 1, 2, 3

 

Kyriëgebed

zingen Glorialied Ps. 150a

gebed om de opening van het Woord

schriftlezing Matth. 5 : 13-16

zingen lied 64 uit ‘liederen in gewone taal’-

Reinier Kleijer  (op melodie lied 283)

'Zout der aarde’ – 'Licht der wereld',
dat te zijn ons leven lang
voor de mensen, – God ter ere
is wat van ons wordt verlangd.

Jezus noemt ons  'zout der aarde'.
Zout dat smaak geeft, – conserveert, 
– met zijn zuiverende waarde
het bestaan ten goede keert.
 
Licht te zijn in deze wereld
is wat Jezus van ons vraagt,
licht dat duisternis kan breken
steeds wanneer dat ons belaagt.

schriftlezing Openb. 2 : 1-7

zingen (2x) lied 774 

verkondiging

youtube als je gelooft in liefde -
zandkunstenares Rosa v d Vijver, 
zang : 
Miranda de Vlieger en Jonathan Vroege 

gebeden

inzameling van de gaven
1e voor Bartimeüsfonds
2e voor Ontmoetingskerk

zingen lied 838 : 1, 3, 4

zegen
aansluitend zingen lied 425 

https://www.youtube.com/watch?v=Smd1p0bWMCg

