
 

Liturgie 28 juli 2024 Ontmoetingskerk 

 

Voorganger ds. Jan de Haan 
Ouderling van dienst Renny van der Wal 
Organist Luitzen Overwijk 
Lector Marijke Witvoet 
 
Welkom door ouderling van dienst. 
We steken de Paaskaars aan 
 
Intochtslied:  
Lied 27 : 1 en 7 
 
Stil Gebed 
 
Bemoediging 
V: Onze Helper is de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Drempelgebed: 
V: O God, alle harten liggen voor U open, alle verlangens zijn U bekend 
G: en voor U bestaan er geen geheimen 
V: Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw Geest. 
G: Dat wij U voluit kunnen liefhebben en uw Naam alle eer aandoen. 
Amen. 
 
Groet: 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Psalm van de zondag:  
Lied 25a : 1 en 2 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied:  
Lied 304 : 1, 2 en 3 
                      
Inleiding op tekst en preek over Esther 

 



 

Gezongen gebed bij de opening van de Bijbel:  
Lied 283 : 1, 2 en 4 

 

Lezing: Esther 4 
 
Zingen  
Lied 45 : 3, 4 en 5 Oude Liedboek:  
3   Nu onze nood voor ogen is, 
 dat is om onze zonden. 
 De Heer die in den hoge is, 
 heeft ons weer heengezonden. 
 Geen mededogen is ons deel: 
 wij hadden God verlaten; 
 de boze grijpt ons naar de keel, 
 Haman en zijn soldaten! 
 
4   Zij zijn op hunner goden hand 
 en zullen ons haast dwingen, 
 dat wij hier in dit snode land 
 uw lof niet langer zingen. 
 Houdt Gij uw lof in stand, o Heer, 
 de wereld overstelpt ons. 
 zo bid ik U van harte zeer, 
 geen ander immers helpt ons. 
 
5   Zij roepen uit eens mensen macht, 
 die als een leeuw zal woeden. 
 O hoed in deze wereldnacht 
 uw lammeren ten goede! 
 Gedenk weer aan uw maagd, o God, 
 en geef haar taal en teken, 
 opdat zij openhartig tot 
 hardvochtigen kan spreken. 
 
Verkondiging  
n.a.v. Lucas 13 : 21 
 
Orgelspel/meditatief voorspel van: 
 
Antwoordlied: 905 : 1, 3 en 4 
                                                                                                               
Dankzegging, Voorbeden, Stil Gebed  en 'Onze Vader'       
 



Inzameling van de gaven 
1e voor World Vision 
2e voor Ontmoetingskerk                                     
 
Slotlied: 'Lied van verwondering'  van A.Bronswijk op Mel. van Lied 302 

 

1.Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden, 
    dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behoeden 
    dat er een hart is dat ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 
    dat God ons leidt ten goede. 
 

2. Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden, 
    dat ondanks vóór- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden: 
    dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 
    dat God deelt in het heden. 
 

3. Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, 
    dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten, 
    weet dat een hand ons leven draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 
    die ons een God wil heten. 
 

Zegen  
met gezongen 'Amen'      
 

 
 

                    
 

 


