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Welkom door de ouderling van dienst  
We steken de Paaskaars aan 
 
Openingslied: 286, 1, 2 en 3 
 
Openingswoorden 
 
Lied: (Psalm) 146: 1, 3 en 4 
 
Gebed 
 
Lied: 975: 1, 2 en 3 
 
Lezing: Marcus 10, 32-45 
  
We luisteren naar 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 
De wereld omgekeerd 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: 970: 1, 2, 3 en 4 

 
Opbrengst van de Werelddiaconaatenveloppen wordt bekend 
gemaakt  



Filmpje voorafgaande de collecte 
 
Inzameling van de gaven 
 1e Fryslân foar Moldavië 
 2e Ontmoetingskerk 
 
Gedicht  
Mensen gevraagd 
 
Mensen gevraagd om de vrede te leren 
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan, 
mensen gevraagd die wegen markeren 
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 
 
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden 
en om tegen de waanzin de straat op te gaan, 
mensen gevraagd om de tekens te duiden 
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 
 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 
voor een andere tijd en een nieuwe moraal, 
mensen gevraagd om ijzer met handen te breken 
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 
 
Mensen gevraagd die in naam van de  vrede 
voor behoud van de aarde en al wat leeft, 
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden 
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. 
 
Gebeden uitlopend op stil gebed en ‘Onze Vader’ (gezamenlijk) 
 
Lied: 422 
 
Zegen 
 
 


